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Begin een nieuw leven! Je kunt niet aan God 
ontsnappen. De bijl van Gods 
oordeel ligt al klaar bij de 

Hoor dat nou! Zijn we soms 
niet goed genoeg? 

Elke boom, die geen goede 
vrucht geeft, wordt omgekapt 

en in het vuur gegooid.

Wil je echt anders gaan 
leven? Begin dan opnieuw. 

Laat je dopen in water.

Zo laat je zien dat je een 
nieuw leven wilt beginnen.



Vader, dat Uw 
koninkrijk zal 

komen en Uw wil 
zal gebeuren!

Ik zou 
door u 

ged
oopt 

moeten 
worden.

Het gaat niet om 
mij. Ik maak jullie 
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Kijk! Hij is het lam 
van God, dat de 
zonden van de  

wereld wegneemt!

 for 40 days and nights. He does not 
eat. He prays. He prepares himself 

for his task…

Yes 
Father! 

I want to 
do what 

you want!



Nee, want in Gods 
boeken staat: ‘Een mens 

leeft niet alleen van 
brood. Hij leeft van elk 
woord dat God spreekt.’

Nee! Er staat 
ook: ‘Je zult 
de Heer je 
God niet 
uitdagen.’

Ga weg, Satan! Want er Leave me Satan! For it is 





Doe maar 
wat Jezus 

zegt.

What a 
disaster! The 
wine has run 

out!

Fill these large jars with 
water and let the Master 
of the Ceremonies taste it.

Proef eens! Heb jij de 
beste wijn voor het laatst 

bewaard?

Water? Maar dit is wijn! 
De beste wijn!

?

Who is 
he?

What a party! What a 
wedding! Water that’s t

urned into wine! The best wine!



Petrus, laten we naar diep 
water gaan. Zet daar je 

netten uit.

Petrus, laten we naar diep 
water gaan. Zet daar je 

netten uit.

Maar goed, als u het zegt…

What! I can’t believe it!



Ga bij mij weg, Heer! Ik ben 
een mens vol zonde.

Don’t be afraid Peter. 
From now on, you’ll be 

catching men.

Follow me!

Jakobus! Jo-
hannes! Ko

m helpen! De 
vangst van ons 

leven!



Gelukkig ben je als je naar 
Gods goedheid verlangt. 

Daar zul je veel van krijgen.

Gelukkig ben je als je 
verdriet hebt. Je zult

 getroost worden.

Blessed are you when you 
do good to others. God 

shall be good to you. And 
when you make peace, you 

shall be called a child 
of God. 

Blessed are you when you need God. 
You shall live in his new world.



Doe voor mensen 
wat jij wilt dat ze 

voor jou doen.

Doe voor mensen wat jij 
wilt dat ze voor jou doen.

Doe voor mensen wat jij wilt 
dat ze voor jou doen.

Wie naar een andere vrouw 
kijkt om met haar naar bed 
te gaan, heeft in zijn hart al 

overspel gepleegd.

Niemand kan 
twee heren 

dienen. Het is óf 
God, óf het geld.

Do as I say. Then you’re like someone who builds his 
house on a rock. If you don’t, you’ll be building on 

quicksand.



Daar komen we nooit 
doorheen!

What’s 
happe-
ning up 
there?

Leave them! Those friends 
have a lot of faith.

Laat ze. Die vrienden 
hebben veel geloof.

It’ll have to 

be the roof then; 

mattress and all.

The messiah has the 
authority to forgive sins. 

But I say also: Take up your 
mattress and walk!

Did you hear that? How 
dare he say that!

Alleen God 
kan zonden 
vergeven.

Wat is gemakkelijker om te 
zeggen: ‘Je zonden zijn je 

vergeven’, of: 
‘Sta op en wandel’?



The lame 
can walk!

Yes! I am healed! 
Thanks to Jesus!

Incredible!

Hier is een man met een 
verschrompelde hand. 

Mag je op deze dag goed 
doen, of niet?

Hoera! Ik ben 
beter!

We’ve 
got to 
get rid 

of Jesus!

The leaders in 
Jerusalem must 

be told that 
he’s leading the 
nation astray!



Master! Help! 
We’re going 

under!

Waarom zijn jullie 
zo bang? Waar is jullie 

vertrouwen?



Zwijg! Stil!

RAAAAH!



What’s your 
name?

Legion, because 
there are many 

of us.

Send us 
into those 
pigs over 

there.

Leave that man, 
tormenting spirits!

What have we 
got to do with 

you, Son of the 
most high God?

Ga!

Well, 
well 

Jesus!

Hij! Huhuhuh!



?

Ik ben weer 
helemaal goed!

Weg 
jullie! 

Ga weg 
hier!

Mag ik met 
jullie mee?

Nee, blijf maar hier. Vertel 
wat God voor jou gedaan 

heeft!



Jullie moeten weten dat ik all
een maar doe wat mijn Vader wil. 

Hij heeft mij gestuurd.



Ga nu! Wie jullie ontvangt, 
ontvangt mij. En wie mij 

ontvangt, ontvangt hem die mij 
gezonden heeft.

Look! The harvest is big, but 
the workers are few. Pray to 
the Lord of the harvest that 
he will send workers out to 

gather in the harvest.



Philip, how are all these peple 
going to get food? Why don’t you 

give them something?

Zorg dat de mensen gaan 
zitten in groepen van vijftig.

Here is a boy with five
 loaves and two fishes. 

That’s all there is.



He is truly the messiah that 
was promised to us!

We moeten hem 
koning maken!

Kijk! Er zijn nog 
twaalf volle 
manden over.

Stuur de mensen maar naar huis. Gaan jullie 
in de boot naar de overkant. Dan blijf ik hier 

om te bidden.



Aaaaah!
 It’s a ghost!

Niet bang zijn! 
Ik ben het!

Lord if it’s you, 
tell me to come 
to you on the 

water. 

Come!

Why did you doubt, Peter?

Heer, 
red me!



Meester, 
wanneer bent u 
hier gekomen?

Are you looking 
for me because 
of the bread I 

gave you?

Maak je niet druk om 
voedsel dat verteert, maar 

om voedsel dat blijft en 
eeuwig leven geeft.

ke;s ù hk lEu .ek
lror jkak tmd'

kuq;a iodld, Ôjkh
,nd Èh yels lEu .ek

wdYdjkak'

Ik ben het brood dat 
eeuwig leven geeft. Ik geef 
mijn lichaam voor het leven 

van de wereld.

Hoe kan die man ons zijn 
lichaam te eten geven?

Geklets!

Wegwezen, 
mensen!

Don’t you 
want to go as 

well?

Heer, naar wie zouden 
we gaan? U hebt woorden 

van eeuwig leven.

He’s just deceiving 
everyone.



Wie zeggen 
de mensen 
dat ik ben?

En jullie? Wie zeggen jullie 
dat ik ben?Ze houden 

u voor een 
profeet.

Zeg dat maar tegen niemand. De messias 
moet naar Jeruzalem gaan. Daar zal hij 

lijden en sterven. Maar op de derde dag zal 
hij uit het graf opstaan.



Wie bij mij wil horen, moet van 
zichzelf afzien, zijn kruis opnemen 

en mij volgen.

Wie aan zijn leven vasthoudt, 

zal het verliezen. Maar wie 

zijn leven loslaat voor mij, zal 

het vinden.

You must know that there is 
only one God.

The important thing is that you love God with everything that

 is in you, and the other as much as yourself.



Melaats! 

Melaats!

Jezus! Meester! Heb 
medelijden met ons.



Go, show yourselves to 
the priest!

Aan de priester? Moeten 
we ons laten keuren?

Will we be healed 

then?

? !
We zijn gezond!

Come!

Ja, gezond!

Zijn jullie niet alle tien 
rein geworden? Waar zijn de 

anderen om God te bedanken?

Sta op. Je geloof heeft je 
niet alleen gezond gemaakt. 

Het heeft je ook gered.

Hallelujah! God 

is good! Thank 

you!



De messias is 
gekomen om 
iedereen die 
verloren is te 

redden.

Laat alle kinderen 
bij mij komen. Voor 

mensen zoals zij is het 
koninkrijk van God.

Wees weer gezond!



Heer! 

Als u hier was geweest, 
zou mijn broer niet 

gestorven zijn.

Ja, dat weet ik. Hij zal 
weer levend worden bij de 
opstanding op de laatste 

dag.

Je broer zal opstaan, 
Marta.

Ja, Heer. Ik geloof dat u 
de beloofde messias bent, 

die komen zou. De Zoon van 
God.

Waar hebben jullie hem 
neergelegd?

Kom kijken, 
Heer.

the life. Whoever believes in 
me will live. Do you believe 

that Martha?



Haal die steen voor 
het graf weg!

Kijk eens 
hoeveel hij 

van hem 
hield.

Father, I am doing this so 
that the people will know 

who I am.

Lazarus, kom eruit!Heer, het stinkt er. Hij is al 
vier dagen…

Jullie zullen Gods 
glorie zien.

Maak hem los en laat hem 
gaan!



That man performs a 
lot of miracles.

If we let this continue, 
the Romans will take 

action!

Dan zullen ze onze 
tempel en ons volk 

vernietigen.

Dus moet deze 
Jezus ter dood 

worden gebracht!

Denk na! Het is beter dat 
één man sterft voor het volk, 

dan dat iedereen 
vernietigd wordt.



Maria!





De koning van 
Israël!

Hurray!

Hosanna!

Jeruzalem, als je eens wist 
hoe je vrede kunt krijgen. 

Maar je wilt niet.

Lang leve de man die 
komt in Gods naam!

De hele wereld loopt 
hem achterna.

Hij moet ermee stop-
pen!





Gods huis moet een 
gebedshuis zijn. Maar 
jullie hebben er een 

rovershol van gemaakt!

Hij is gevaarlijk! 
Maar de mensen 
hangen aan zijn 

lippen!

We moeten snel een 
moment vinden om hem uit 

de weg te ruimen.



Hoeveel geven 
jullie mij voor 

hem?

We moeten een list verzinnen 
om hem te pakken. Dan laten 

we hem doden.

Maar niet tij-
dens het feest. 

Geen oproer 
tijdens Pasen.

Dat is Judas, 
een van zijn 
volgelingen.

I’ll hand Jesus over 
to you.

We geven je de prijs van 
een slaaf voor Jezus. 
Dertig zilverstukken.





Ik heb er vurig naar 
verlangd om dit paasmaal 
met jullie te eten, voordat 

ik zal lijden.

People in authority make 
others serve them, but it 

will be the other way round 
with you. 

Wie van jullie het mee
ste dient, zal jullie leider 

zijn.

Ik ben in jullie midden 
als dienaar.



Was dan ook maar mijn 
handen en mijn hoofd!

Wie in bad 
is geweest, 
hoeft alleen 
nog maar zijn 

voeten te 
laten wassen.

Helaas zal één van 
jullie mij verraden.

Jullie noemen mij Meester en 
Heer. En dat ben ik. 

Toch was ik jullie voeten. 
Daarom moeten jullie 
elkaar net zo dienen. Nee!

Judas, wat je wilt 
doen, doe dat snel.
Judas, what you want to 

do, do it quickly!



Als mijn liefde in jullie is, 
zal de wereld weten dat 

jullie bij mij horen.

uf.a fm%auh Tn,d ;=<
;sfnkjd kï Tn,d udf.a

f.da,fhda nj thska
ish,a,ka oek .kakjd we;'

Heer, ik zal u overal volgen. 
Ik zal mijn leven voor u 

geven.

Peter, by the time the cock 
crows, you’ll have denied me 

three times.

I give you a new 
commandment. Love one 
another as I have loved 

you.

Drink this wine, it is my 
blood, given to forgive your 
sins. This way, God makes a 

new covenant with you.

Eet het brood. 
Dat is mijn licha

am.

Blijf dit telkens doen om mij 
in gedachten te houden.



Ik ga jullie verlaten. Maar de Vader zal 
jullie de heilige Geest sturen. Hij zal jullie 

helpen en altijd bij jullie blijven.

Blijven jullie hier, dan ga ik 
verderop bidden.

I am the way, the truth, 
and the life. No one can 

come to the Father unless 
he comes through me.

Waar ik heenga, daarheen 
weten jullie de weg.

Mijn Vader, als het mogelijk 
is, laat dit lijden dan aan mij 

voorbijgaan.



De man die ik kus, moeten 
jullie pakken!

Heer, zullen 
we erop los 

slaan?

Judas, verraad je de 
messias met een kus?

Hallo Meester!

Hoe kunnen jullie nu slapen? Sta 
op! Kijk, daar is mijn 

verrader al.



No! I don’t 
even know the 

man.

Hé, was jij ook 
niet bij hem?

You’re one of 
them, aren’t 

you?

I don’t know what you 
are talking about.

I’m sure! You were there! 
You’re a Galilean! 



Cock-a 
doodle-doo.

Nu mag je profeteren. Wie 
heeft je geslagen?

Jullie zeg-

Godslastering! Hij is de dood 
schuldig. Naar de Romeinen 

met hem!



Ik ben 
gekomen 

om van de 
waarheid te 

getuigen.

Wat is waarheid?

Ik kan geen schuld in hem 
vinden. Het is feest. Wie zal 
ik loslaten: Barabbas, of deze 

koning van de Joden?

Wat hebt u 
gedaan?

Wat zegt u op al die be-
schuldigingen? Zegt u niets?



Als u hem vrijlaat, 
bent u geen vriend 

van de keizer!

Kruisig hem! Hij geeft zich uit 
voor koning!

What should I do 
with this Jesus?

Barabbas! 

Laat Barabbas vrij!

… 37, 38, 39!Jij kunt gaan, in 
ruil voor hem.

Ik ben onschuldig aan zijn 
bloed.

Heil, koning van de 



Kijk, de mens! Kruisig hem! Away with him!

Kruisig hem!



Wat gaat ons dat aan? Zoek 
dat zelf maar uit.

Ik heb onschuldig 
bloed uitgeleverd.

Ik heb 
verkeerd 
gedaan.

Father, forgive 
them. They don’t 

know what they are 
doing.



Ik verzeker je: vandaag 
zul je met mij in het 

paradijs zijn.

Wij krijgen ons verdiende 
loon. Maar hij heeft geen 

kwaad gedaan.

Save your-
self and us!

Remember me when you 
enter your kingdom!

Is hij Gods Zoon? Laat 
hij dan van het kruis 

afkomen!

Ja. Anderen heeft hij 
toch ook gered?



Jullie zijn voortaan 
moeder en zoon.

Mijn God, mijn God, 
waarom hebt u mij 

verlaten?

I’m…thirsty. Father, I place my Spirit 
into your hands.

Father, I place my Spirit 
into your hands.

Het is… volbracht!



In de oude boeken staat: 
‘Hij was als een lam dat 
geslacht zou worden…’

‘Hij werd mishandeld voor 
onze fouten, gedood voor 

onze zonden.’

Was hij de messias die 
komen zou, of niet?

Kom, dan vragen we of we 
hem mogen begraven.



Waarom zoeken jullie de 
levende bij de doden? Hij is 
opgestaan! Vertel dat aan 

zijn leerlingen.

De steen is van het graf 
weggerold!

It’s completely 
empty.

Wat is er gebeurd?



Master!

Houd mij niet vast. 
Vertel iedereen dat 
ik terugga naar mijn 

Vader, die jullie Vader 
is. Naar mijn God en 

jullie God.

Heeft u hem weggehaald, 
tuinman?

Maria!

Woman, why are you crying? 
Who are you looking for?



Geloven jullie de profeten niet? Moest
 de messias niet lijden om zijn glorie te 

bereiken? Dat stond al in de boeken.
 Alles daarin slaat op hem.

We hebben de 
Heer gezien!

But that 
was Jesus 
himself!

Vrede voor 
jullie!

Geloven jullie niet 
dat ik het ben? 

Voel mijn handen en 
voeten.

Mijn Heer 
en mijn 

God!



Hé mannen, hebben jullie 
soms wat te eten?

No, we haven’t 
caught a thing!

Gooi je netten dan aan de 
andere kant uit.

Maar het is de Heer!

Komen jullie 
samen met mij 

eten?

Meester!



Peter, do you really 
love me?

fhaiqia jykafia fï m%Yakh
;=kaj;djlau weiQ fial'

Peter, do you really 
love me?

Peter, do you really 
love me?

Ja, Heer, u weet dat 
ik van u houd.

Zorg dan voor 
mijn schapen.

Tõ iajdóks" uu Tng 
fm%au lrk nj Tn 

okakjd'

Follow me!

I’ve received all the power in 
heaven and on earth. Go into the 
world and make disciples of all 

nations. Baptise them in the name 
of the Father and the Son and of 
the holy Spirit. Teach them to do 

all what I have told you.

En onthoud dit: ik ben altijd bij jullie, dag in, 
dag uit, totdat de nieuwe wereld komt!



Moartea nu a 
putut să-L ţină 
pe Isus. Dumne-
zeu L-a readus 
la viaţă. Isus a 
fost primul care 
a intrat în gloria 
lui Dumnezeu. Și 
această glorie ne 
este disponibilă și 

nouă!

Jezus is de Zoon van 
God! Ook wij mogen 

Gods kinderen worden!

I am not 
ashamed of this 
good news. It is 
God’s power that 

saves people. 
It was  already 
written in the 
Books: “If you 
believe it, you 

are good in God’s 
eyes. Then you 

shall live!”



Be grateful for his love! 
Take it from him! And 

worship him!

God heeft zijn Zoon niet de 
wereld in gestuurd om ons te 
veroordelen, maar om ons te 
redden. Want zoveel liefde 
heeft God voor ons, dat hij 

zijn enige Zoon heeft gegeven. 
Iedereen die in hem gelooft, 

gaat niet verloren, maar heeft 
eeuwig leven! 

 



reserved for all countries.  
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