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JEZUS MAAKT GODS BELOFTE WAAR

In Stap 2 hebben we gekeken naar Jezus’ leven.

Jezus laat zien wie God is. Hij maakt duidelijk dat God van men-

sen houdt. Maar er is een probleem. Mensen doen verkeerde din-

gen, zodat ze gescheiden leven van God. Dat is zonde.

| Kijkl Het Lam van |
| GCoddatde |

| zonden van de
| wereld wegneemt!

Toch heeft God een belofte gegeven.
Hij heeft gezegd dat Hij dicht bij de
mensen zal zijn. Daarom komt God
Zelf met de oplossing.

Hij stuurt Jezus om mensen terug te
brengen bij Hem.

“Want God heeft zoveel liefde voor
de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon
heeft gegeven, zodat iedereen dlie in
Hem gelooft, niet verloren gaat,
maar eeuwig leven heeft.”

(Johannes hoofdstuk 3 vers 16)



HET PROBLEEM

Het probleem van
de scheiding tus-
sen God en men-
sen is groot. De
oplossing die God
kiest is daarom
niet gemakkelijk.
Hij moet er Jezus
voor opofferen.

Wat is het probleem dan precies?
Door de zonde is het voor mensen onmo-
gelijk om eeuwig te leven in Gods nabij-
heid. Want op de zonde volgt de dood.
Het is niet leuk, maar iedereen gaat dood.
Alleen iemand zonder zonde kan aan de
dood ontsnappen.

DE OPLOSSING

Jezus laat met Zijn leven zien hoe God wil
dat mensen leven. Maar dat overbrugt
niet de scheiding tussen God en mensen.
Er moet iets gebeuren waardoor er een
oplossing komt voor iederéén.

God heeft een plan. En Jezus voert dat
plan uit. Het is een ongelofelijk plan.
Niemand behalve God kan dat bedenken.
Jezus leefde precies zoals God het bedoel-
de. Dat was prachtig. Maar dan wordt Hij

Bestaat er iemand zonder zonde?

Jazeker, dat is Jezus! Dan is Hij dus de
eerste mens die niet hoeft te sterven,
maar die wel eeuwig mag leven met God.

Jezus is inderdaad de eerste mens
die zonder zonde leeft. De eerste die dus
niet hoeft te sterven. Dat is mooi. Maar als
er niets anders gebeurt, blijft Hij ook de
enige. Want alle andere mensen hebben
gezondigd. Jij en ik net zo goed. Wij moe-
ten dus allemaal sterven. Voor ons is er
geen eeuwig leven met God. En daarmee
is er voor ons dus nog niets opgelost.

De rivier de Jordaan




God om hulp kunnen vragen om Hem te
bevrijden. Maar Hij deed niets.

Jezus was zonder zonde. Zelfs Pilatus
kon als rechter geen schuld in Hem vin-
den. Hij had vrij kunnen zijn. Maar toch
werd Hij opgehangen aan een Romeins
martelwerktuig. Hij stierf aan een kruis.
Waarom? Om de zonden te
| dragen van alle mensen. Hijj
~ stierf in onze plaats!

In de boeken staat:
'Hij werd als een lam naar
de slachtbank geleid.

Jezus stierf voor jou en mij.
Daarom hoeft er geen schei-
ding meer te zijn tussen God
en mensen.

Hij brengt ons bij God.

vermoord. En dat is ook |
Gods bedoeling. God houdt
zoveel van de mensen, dat
Hij Jezus voor ons opoffert.

Waarom stierf Jezus? Hij had de mensen  “Hij nam de straf voor onze zonden op
kunnen opstoken om voor Hem te vech-  Zich en maakte ons één met God.”
ten. Hij had kunnen viuchten. Hij had (7 Johannes hoofdstuk 2 vers 2)

Jezus gaf Zijn leven als een offer voor alle
mensen. Maar Zijn opdracht hield niet
op bij Zijn dood. Er volgde een gewel-
dige gebeurtenis. Dat was het belang-
rijkste moment in de geschiedenis van
mensen. Jezus stond op uit de dood!

Allerlei mensen ontmoetten Jezus na Zijn
opstanding. Zoals Zijn discipelen en de
vrouwen die met Jezus optrokken. Hij
sprak met hen en at met hen.




De Bijbel vertelt dat wel 500 mensen
Hem zagen.

Jezus stond op uit de dood door Gods
kracht. Hij leverde het bewijs dat het
leven dat God geeft sterker is dan de
dood. Wat zegt dat voor ons? Dat Jezus
alle mensen eeuwig leven kan geven.
ledereen die bij Jezus wil horen mag
voor altijd in Gods nabijheid zijn. Nu al,
en ook straks na de dood. ledereen
gaat een keer dood. Maar daar houdt
het voor ons niet op. Dankzij Jezus
mogen wij eeuwig leven met God!

We doen allemaal dingen die tegen God ingaan. Toch vergeeft God,
hoewel niemand dat heeft verdiend. God vergeeft, want Jezus droeg
onze straf. Doordat Jezus voor ons stierf, kunnen wij het goedmaken
met God. En doordat Jezus uit de dood is opgestaan, kan Hij ons hel-
pen. Hij helpt ons om te leven zoals

God het graag wil. We mogen eeuwig leven met
God. Want God houdt Zich aan Zijn woord!

OPDRACHT 1 1 Wat betekent ‘zonde"?
Kruis het goede O Niets winnen.
antwoord aan. O Dood gaan.

O Tegen God ingaan.




Wat gebeurt er door de zonde?
ledereen baalt.

ledereen sterft.

ledereen mag doen wat ‘ie wil.
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Waarom stierf Jezus?

Hij was een bedrieger.

Hij voerde Gods plan uit.

Hij was te zwak om te viuchten.
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Hoeveel mensen zagen Jezus
na Zijn opstanding?

Meer dan 500.

Minder dan 500.

Niemand.
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5. Wat is eeuwig leven?

O Leven na de dood als een dier of
een ander wezen.

O Leven als een geest.

O Leven in Gods nabijheid dat na de
dood verder gaat.

OPDRACHT 2

Ontcijfer de codetaal.

Vul de ontbrekende woorden in.
Gebruik deze code:

1=a 2=b 3=c 4=d 5=e 6=f 7=g 8=h
9=i 10=j 11=k 12=I 13=m 14=n 15=0
16=p 17=q 18=r 19=s 20=t 21=u
22=v 23=w 24=x 25=ij 26=7

“En wat heeft God dan wel 7 s -

26 5 7 4a?DatHijons 5 5 21 23 9 7
12 5 22 5 14 heeft gegeven en dat dit
12 5 22 5 14 in Zijn Zoon is. Wie dus
de Zoon van God z s 5 & 20, heeft
het 1z = 22 s 14; maar wie de Zoon
van God niet & s 5 & 20, heeft het
12 5 22 5 14 niet.”

(Dit Bijbelvers staat in 1 Johannes
hoofdstuk 5 vers 11 en 12.)

OPDRACHT 3

Vind je het gemeen dat Jezus moest
sterven of juist goed? Waarom?

OPDRACHT 4

Wat is voor Thomas het bewijs dat
Jezus uit de dood is opgestaan?

Lees nu dit verhaal nog eens in
Johannes hoofdstuk 20 vers 24-29.
Schijf het antwoord op dat Jezus aan
Thomas geeft (vers 29):

§| Geloven julie niet dat

8 /| Ik het ben? Bekijk Mijn
(| handen en Mijn voeten!

e In Stap 4 gaan we kijken hoe jij dankzif Jezus een kind van God kunt worden.

Distributie: Agape, Postbus 271, 3940 AG Doorn. Tekst en illustraties: Willem de Vink.



